
 
Een eend – ze heette Kwak –,   
die dik in de pluimen stak, 
verloor op een keer, 
ik weet niet meer wanneer, 
haar bril in het water. 
 
Zoek je mee? Zoek je mee? 
kwaakte ze luid. 
Ik zie geen steek meer, geen fluit! 
 
Sindsdien zie je alle eenden,  
hun kop in het water, 
hun kont omhoog, 
tussen het lis en de kikkerdril 
heel ijverig zoeken. 
Naar die bril. 

EEND

uit: ‘Er is iets aan de kip met je hand’ 
Geert De Kockere, Nelleke Verhoeff (ill.)
(De Eenhoorn, 2017)

Geert De Kockere



Ik heb een paar geheimen 
die ik alleen aan Blub vertel. 
Dat ik niet op Tom verliefd ben 
(of misschien toch eigenlijk wél). 
Dat ik de voorraad dropjes  
van mijn broer heb opgegeten. 
Zulke dingen. Het is beter 
dat geen mens die ooit zal weten.  
 
Maar mijn allerliefste goudvis 
mag alles van mij horen. 
Hij vertelt echt nooit iets door. 
Nou ja, 
hij heeft dan ook geen oren. 

SSSST

uit ‘Een toren van tijgers’
 Lizette de Koning, Gareth Lucas (ill.) 
(Ploegsma, 2023)

Lizette de Koning



Elk jaar gaat Oscar Octopus 
een rijtje schoenen kopen, 
die hij dan elke ochtend aandoet: 
één na één na één na één 
na één na één na één na één. 
 
En nóg kan hij geen veters knopen! 

HELP!

uit ‘Lachen, gieren, brullen!
 diverse auteurs , Matt Hunt (ill.) 

(Ploegsma, 2023)

Reine de Pelseneer



Ik ben vandaag heel erg geschrokken
van een grote spin op sokken. 
Hij sloop zachtjes dichterbij
en riep toen heel hard BOE! naar mij.

Ted van Lieshout

uit: ‘Hou van mij’ 
Ted van Lieshout 
(Leopold, 2008)



Roodborstjes zijn vernietigers van verdriet, 
want wanneer je ze ziet 
voel je 
dat alles wat mis is 
weg kan worden gepikt 
en door kan worden geslikt. 
Roodborstjes zijn soldaatjes van het geluk. 
Ze schieten dat wat triest is stuk 
door eventjes te verschijnen 
als een vogelvormig bommetje  
en daarna te verdwijnen 
naar hun vogelvorstendommetje, 
waarmee we dus blijkbaar dit verdrag mochten tekenen: 
Heeft iemand het moeilijk? 
Die kan op ons rekenen. 
Waarna wij, zodra ze ons achterlaten, 
zachter onze dag in gaan 
met ons eigen 
rossige  
harnasje aan. 

uit: ‘Gelukkig en blij’
Edward van de Vendel, Martijn van der Linden (ill.)

(Querido, 2023)

ROODBORSTJES

Edward van de Vendel



Ezels al eens horen balken? 
‘IE AA IE AA IE AA IE AA’
Het heeft ook iets weg van janken, 
een klank van verdriet zindert na.

Dat ze koppig en ook dom zijn
en dat een ezelsoor niet hoort…
Dat doet die dieren zoveel pijn.
Zelfs ezels willen ook weleens
een schouderklopje of een aardig woord.

EZELS

uit: ‘Van leeuw tot leeuwerik’
Riet Wille, Ann de Bode (ill.)
(De Eenhoorn, 2020)

Riet Wille


